
Lied 

Mededelingen 

Zending en zegen. 

 Een deugddoende vakantietijd! 
 

 Zomerplanning 2025 

  Elke donderdag 11.30u—12u 
 Orgelbespeling in de Sint Nicolaaskerk.  

 Toegang is gratis 

  Donderdag 3 juli - 19u30 
 Terrasjesavond in KOLAB, Apostelstraat 13:  het gebouw 

 van de parochie werd volledig  

 vernieuwd, een mooie gelegenheid om eens 

 te komen kijken bij een drankje 
  Donderdag 19 augustus - 14u  
 Parochiale wandeling 
  Zaterdag 20 september 
 Ontmoetingsdag in Oostakker. 

 Meer info vind je in de folder. 
Terekenfeesten 2025 

  Zondag 24 augustus  
 Eetfestijn: mosselen, paling, spaghetti 
  Woensdag 27 augustus - 14u30 
 Optreden van Walter Cantens  
  Vrijdag 29 augustus - 14u 

 Kaarting Whist 
 Tornooi Rummikub 
  Zaterdag 30 augustus 18u - 20u 
 Eetfestijn: mosselen, stoofvlees,  

        vol-au-vent, vegi-spaghetti 

 met trekking van de tombola 

 

Lied  

 
Jezus die langs de straten kwam  
en tollenaars terzijde nam:  
‘k wil in uw woning wezen  
voor nu en voor na dezen;  
Hij komt misschien vandaag voorbij   
en neemt ook u terzij of mij  
en vraagt ons, Hem te geven  
de rijkdom van ons leven. 
 

Welkom 

 

Gebed om nabijheid 

Heer luister naar mij 

als ik er niet in slaag  

mijn licht te laten stralen voor anderen, 

als ik te weinig in mijn eigen mogelijkheden  

en talenten geloof. 

Kom mij dan telkens weer met uw licht tegemoet. 

 

Heer luister naar mij 

wanneer ik uw licht, uw nabijheid,  

uw vrede niet herken in de lach en de tederheid 

van een kind, 

29 juni 2025 
 Feest van Petrus en Paulus 

Wie zeg jij dat Ik ben?  



in de bekommernis van een vriend, 

in de nabijheid van een mens. 

Kom mij dan met uw licht tegemoet. 

 

Heer luister naar mij 

wanneer ik er niet in slaag 

om het licht te zien dat verborgen schijnt. 

Geef mij dan een woord en een mens 

om mij te helpen in mijn zoektocht 

naar leven en licht. 

 

Eer aan God 

 

Communie 

 

 

Gebed 

God,  

dank voor het woord dat U tot ons sprak, 

dank voor het brood,  

gebroken en gedeeld voor allen. 

Doe ons naar buiten gaan,  

want de wereld wacht op goed nieuws.  

Dat zij van ons horen  

dat Gij onder mensen wilt zijn  

en dat ongelijkheid en uitsluiting  

ontoelaatbaar zijn. 

Laten we er samen  

onze schouders onder zetten.  

Gij God helpt ons daarbij. Amen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Om in stilte mee te nemen Wim Holterman osfs 

Jezus laat zich aan ons zien 

als een echte mensenkenner. 

Hij stelt wel hoge eisen aan mensen, 

maar overvraagt hen niet. 

Hij eist niet het onmogelijke, 

maar Hij daagt uit tot het haalbare. 

Zijn last is niet te zwaar, 

temeer daar Hij vraagt 

hem samen in solidariteit te dragen. 

 

Zijn enige gebod van de liefde 

kan Hij niemand afdwingen. 

Daarom bevestigt Hij mensen 

en zet hen in de goede richting. 

Bij Hem geen muggenzifterij, 

geen onnodige lasten. 

Jezus geeft mensen ruimte: 

ruimte om te leven, 

ruimte om zichzelf te zijn. 

Hij geeft aan 

dat liefde alleen richting en zin kan 

geven 

aan het leven van een mens. 

 

Liefde geeft kracht en energie, 

zodat mensen boven zichzelf 

worden opgetild. 

Met liefde als krachtbron 

is niets te zwaar of te moeilijk. 



Onze Vader 

Heer, leer ons bidden, zonder grote woorden,  

in de stilte van ons hart. 
  

Dat uw naam mag klinken 

alle dagen van ons leven, 

als een zegen voor alles wat leeft. 
  

Dat uw Rijk zichtbaar mag worden 

in ons zoeken naar gerechtigheid, 

in ons geloof dat bergen verzet. 
  

Dat uw wil, 

mag geschreven zijn in ons hart; 

dat wij trouw mogen zijn aan uw Verbond. 
  

Wees voor ons dagelijks brood, 

dat wij met anderen delen. 
  

Wees voor ons vergeving en verzoening; 

wil ons aanvaarden, maak ons nieuw 

en geef dat wij anderen hun fouten vergeven. 
  

Wees voor ons bevrijding van alle kwaad: 

open ons hart en onze geest, 

dat wij voor anderen, 

een zegen mogen zijn. Amen. 

 

Inleiding op de communie 

Dan zal er vreugde zijn op aarde 
vrijheid en vreugde in  Jezus’ naam 
Door Hem en met Hem en in Hem 
bieden wij U barmhartige Vader dit dankoffer aan. 
In de gemeenschap van de kerk 
die leeft door Jezus’ Geest , 
vandaag en alle dagen 
tot in eeuwigheid. Amen 

Gebed 

God, wij danken U  

voor meer dan twintig eeuwen evangelie. 

Geef ons de moed om alle randgebruiken 

die in de loop der tijden zijn ontstaan,  

overboord te gooien,  

om zo opnieuw de kern van uw Boodschap  

bloot te leggen.  

Dan zullen wij ons met velen kunnen thuis voelen  

in de nieuwe hemel en op de nieuwe aarde  

die Gij ons hebt beloofd. Amen. 

 

Inleiding op de lezingen 
In de eerste lezing horen we hoe een engel Petrus 

verlost uit de gevangenis nog voor Herodes  

hem kan berechten. 

In het evangelie stelt Jezus de vraag aan Petrus: 

"Wie zegt gij dat Ik ben?". 

Jezus vraagt ook wat de mensen zeggen.  

Daarna stelt Hij Petrus aan  

als de rots waarop hij zijn kerk wilt bouwen. 

 

Lezing    Handelingen 12, 1 – 11 

 

Orgel 

 

Moment voor de kinderen 

 

Evangelie  Matteus 16, 13 - 19   

Jezus ik denk aan Jou 

Jezus ik spreek over Jou 

Jezus ik hou van Jou 

 

Homilie 

 

Voorbeden 

Vader, wij bidden: 

voor uw Kerk in al haar verscheidenheid.  

Dat zij bij haar zoeken naar de waarheid  

steeds voor ogen houdt  

dat de onderlinge liefde het ware fundament is.  

Dat zij in gesprek gaat met de basis,  

om zo de rots, de hoeksteen te zijn van Gods rijk. 

Een rijk van vrede, begrip,  

respect en liefde voor elk-ander. 



Dagelijks spuwen media  

onheilsberichten over ons heen, 

genoeg om weg te zinken  

in onmacht en moedeloosheid. 

Vader, wij bidden: 

dat er nu en dan iemand ontwaakt  

en begint te geloven in eigen mogelijkheden. 

Dat we hoopvol verder op weg gaan en zoeken  

naar het mooie, het goede dat rond ons gebeurt. 

Vader, wij bidden U … 
 

Vader, wij bidden: 

Dat er initiatieven gebeuren  

om de oorlogen en de genocide te stoppen. 

Dat de leiders van de wereld leren beseffen  

dat ze moeten handelen voor het welzijn  

van hun mensen en niet voor hun imago. 

Geef kracht aan de slachtoffers en hulpverleners  

dat ze niet ten onder gaan aan dit zinloos geweld. 

Vader, wij bidden U … 
 

Vader, wij bidden: 

voor allen die nu vakantie nemen.  

Dat ze respect hebben  

voor diegene die voor hen zorgen. 

Voor diegene die niet op vakantie kunnen gaan:  

zieken, mantelzorgers,  

mensen die niet genoeg middelen hebben.  

 

We bidden voor hen die afscheid  

moesten nemen van een dierbare (…). 

Dat ze toch rust en blijdschap mogen ontvangen 

van mensen rondom hen. 

Vader, wij bidden U … 
 

Geloofsbelijdenis   

Spreken wij ons geloof uit in God 

die in zijn Zoon Jezus ons een voorbeeld gaf  

van liefde en barmhartigheid zonder grenzen. 

 

Ik geloof in God, 

die er voor ons wil zijn, 

die naar ons luistert, 

die ons nabij wil zijn. 

 

Ik geloof in Jezus, 

die mens is geworden, 

die oog had voor kwetsbare mensen, 

die niemand in de kou liet staan. 

 

Ik geloof in de Geest 

die ons bezielt om Jezus na te volgen. 

 

Ik geloof ook in de mensen om mij heen, 

dat zij zoeken naar geluk, 

dat zij door U, God, bemind worden. 

Ik geloof ook in mijn eigen leven, 

en dat Gij, God, mij bemoedigt en beschermt. 

Ik geloof dat Gij ons allen een leven hebt  

gegeven, dat sterker is dan de dood. Amen. 

 

Offerande 
Dank je wel  

om onze geloofsgemeenschap  

financieel te helpen. Je kan je  

bijdrage cash geven of via payconiq. 

 

Gebed bij het brood op deze tafel 

Gezegend zijt gij, God, begin en einde, 

bron van liefde en vreugde. 

Wij danken U omdat Gij altijd weer bij ons zijt 

 

Gij geeft ons brood om van te leven, 

bewogen mensen om ons heen, 

een wereld waarin wij voor elkaar 

liefde en vreugde mogen zijn. 

Gij geeft ons ook uw zoon Jezus Christus. 

Midden onder ons heeft hij geleefd. 

Hij was een bewogen mens. 

Hij nodigt ons uit in beweging te komen 

en naar mensen toe te gaan 

net zoals Hij heeft gedaan.  

 

Aan blinden gaf Hij het vermogen 

de bloemen en de mensen te zien 

en ook alles wat goed  

en hoopvol is in deze wereld.  

Aan stommen gaf hij de kracht 

een woord van goedheid te spreken. 

Aan armen schonk hij een rijker hart. 

Gevangenen werden van zichzelf bevrijd. 

Aan mislukten reikte hij de hand, 

ontmoedigden werden door hem getroost. 

Bij Hem voelde iedereen zich aanvaard. 

 

Toen Jezus zijn werk van vrede had volbracht 

hebt Gij, Vader, Hem hoog verheven  

en Hem ' Mensenzoon ' genoemd. 

Zend nu zijn Geest in ons midden: 

een Geest die niet verdeelt maar samenbrengt. 

die geloof geeft in de toekomst,  

vertrouwen in de mens, 

barmhartigheid en recht. 

 

Zo kan deze wereld  

een koninkrijk van vrede worden 

waar vreugde en toekomst is voor allen, 

een wereld waar het goed is te leven  

in de naam van Jezus, uw Zoon. 

 

Vredewens 

Laten we daarom elkaar nu die vrede toewensen  

door al zingend naar elkaar toegaand: 

een teken van onze wil om vrede te brengen. 

 

 


